
OUDER WORDEN GEEFT

LOSLATEN VAN VROEGER

VRIJHEID IS DAT ZE NIET VRAGEN

WAAR IK HEEN GA

VRIJHEID IS

JE WOEDE KWIJT RAKEN

DOOR EEN BOKSBAL

VRIJHEID IS 

JE MEDICATIE INNEMEN

DAN WORDT HET RUSTIGER

IN MIJ

SNOEIEN

BUITEN

IN HET PARK

DAAR WORD JE VROLIJK VAN

ELIAH LOK
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